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Tayyip Erdoğan emeklilere seslendi: 
“Gençlere eski Türkiye'yi anlatın.” 
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Korku bu mu? 


Korku ve yansımaları hakkında üstad 
Sezai Sincapoğlu'ndan kısa ama 
uzun gibi bir yazı serisi... 


Korku nedir? 
TDK'ya bunu sorarsanız 
alacağınız cevap belli: 
isim 
I. isim Bir tehlike 
veya tehlike düşüncesi 
karşısında duyulan kaygı, 
üzüntü 
“Yarı çocuk kalbimde 
korku, kapıya yaklaştıkça 
Okaansezyum , büyüyor" -XZ.Oraç 
2. Kötülük gelme ihtimali, tehlike, 
muhatara 
“Yollarda korku kalmadı.” 
3.ruh bilimi Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı 
karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, 
kalp, solunum hızlanması vb. belirtileri olan veya daha 
karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu 


“Kim, nelerden korkar? Korku iyi midir? Korkunu 
ecele faydası var mı? Korkaklar kaçarsa onlara “korkaç” 
diyebilir miyiz? Korkudan yalan söylenir mi? Korku kimin 
işine yarar? Korkunun amacı nedir?” gibi şeyler üzerine biraz 
kafa yoracağız... Neden derseniz efendim, şimdi az önce 
kulağıma bir havadis geldi. Diyor ki bir karikatürist, çizdiği bir 
karikatürden dolayı hapise girmiş. 

Yani karikatür sanatını da küçümsemeyeyim ama şöyle 
düşünün, karikatürist günün birinde arkadaşıyla hoşbeş 
ederken diyelim ki bir peçeteye uygunsuz bir şaka yapmış, 
onu da çiziktirip arkadaşına göstermiş... İşte bunun gibi 

bir şey. Bir karikatürle hapise girmek mümkün bizimkisi 


MER ŞEYİN 
ARKASINDA 
BİZ VARIZ! 


dr 


ZA 
ip 


YILLARIN 
GEÇİŞİNİ 
KABUL 
ETMİYORUM 


ZAMANDAKİ 
DALGALANMA 

SiYASI BİR 
OPERASYONDUR 


TEK MİLLET! 
TEK BAYRAK! 
TEK ZAMAN! 
TEK DEVLET! 


gibi ileri ülkelerde. Neden? Çünkü kurallar kanunlar var... 
Yalnız bizdeki kanunlar hep güçlünün, zenginin, yöneticinin, 
bakanın, başbakanın ya da ona da bakanın yanında... Öyle bir 
toplumdayız ki artık çıkıp “Ama o da bilmemkime karikatür 
yoluyla hakaret etmiş” diyebilir... Karikatür zaten budur. 
Tamam hakaret değildir ama olan bir şeyi abartarak, bire bin 
katarak, ya da korkusuzca aynen göstermektir. İçinde azıcık 
bile yergi, dalga geçme, makaraya alma, itin orasına burasına 
sürtme, rezil etme, komik duruma düşürme, maytap geçme, 
kaale almama, abartma olmayan bir şeye de zaten kolay kolay 
karikatür denmez. 

Bu güne kadar baktığınız tüm karikatürleri bir düşünün... 
Hepsinde bunlardan en az bir ya da birçoğu vardır. Karikatür 
eleştirinin en medeni yoludur. Okuma 
yazması olan, çizgiden anlayan anlayabilir. 
Karikatür olanın ayyuka çıkmış halidir. 
Karikatür gerçeğin her zaman 
onun en çirkin halini gösterten bir 
aynadır. Karikatüre kızmak, hiddetlenmek, 
öfkelenmek kendinle kavga etmektir. 
Karikatür taraflı ya da politik bile olsa, bir 
noktada bir şey anlatmak istemektedir... 

O noktadan sonra ancak “anlattığı şeye” 
bakarak, “komikmiş” ya da “komik değilmiş” 
diyebiliriz. Bu da tamamen bize bağlı bir 
şeydir. Bir kare, bize başka, ona başka 
görenebilir... 


Karikatür eleştirebilmektir. Karikatür 
karşındaki güçten daha güçsüz olup 
da yine de onunla dalganı geçebilmektir. Karikatür 
garibanların akıllarındaki umuttur, karikatür kralın çıplak olup 
da bacaklarının çırpı gibi olmasına içten içe kıkırdamaktır. 
Karikatür ne diyeceğini ancak ona bir şeyler göstererek 
bilebilenle dalga geçebilmektir. Karikatür komik olmaya 
çalışır. Onu komik yapan da onu okuyan. Beğenmiyorsan 
komik değildir. Hiç insan “Bu komik değil, beni kötü 
göstermiş” diye karikatüre kızar mı? E, bizde kızılıyor işte. 


Bir de eleştiriye, öneriye açık olmak lazım. Şimdi eleştiri de 
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herkese göre farklı. Kimi gelir bana “Ya Kaan leş gibi davul 
çalıyorsun, bi yıkan kendine gel” dese, düşünürüm. Çok mu 
pis çalıyorum, çok mu zevksizim, bu insan bana niye böyle bir 
şey dedi diye... Düşündükten sonra da “Bana leş gibi davul 
çalıyor” demiş diye çemkirmem. Kendime güvenim varsa 
zaten “Leş gibi çalmıyorum ki, ne alakası var?” der geçerim... 
Hadi ben der geçerim de herkes de benim gibi değil. 


Ama eleştiri olmadan ilerleme olmaz, hatalar 
düzelmez. 

En kalitesiz eleştiri bile içinde azıcık bile olsa, zerre kadar 
bile olsa bir gerçeklik, bir doğru payı taşıyabilir. Birisi bana 
“Leş gibi davulcu” dedikten sonra ben de oturup kendi aklımı 
kullanarak bir düşünürüm eksiğimi, gediğimi. 
Leş gibi çalmıyor olsam bile kendimi daha iyi 
hale getirmek için bir adım atarım. Günde 

5 dakika daha fazla zaman ayırırım daha 
“temiz” çalabilmek için. 


Eleştirinin olmadığı bir toplum gerilemeye ya 
da en azından yerinde saymaya mecburdur. 
İşte bu yüzden ki karikatürdeki eleştiri ne 
kadar acımasız, kalpsiz, sert de olsa ona 
kızılmaz. Sadece gülmezsin, beğenmezsin olur 
biter. 

Yoksa karikatürü sevme, karikatüristi hapise 
at, şarkıyı türküyü beğenme, şarkıcıyı paketle, 
heykeli sakıncalı bulup gözaltına al... Bu 
kafayla olmaz, ha olur da olana da senin 
düşündüğün şey denmez... Neyse haftaya 
artık korkuyu ve onun hayattaki yansımalarını biraz daha 
detaylı konuşuruz. 


Not: Değerli arkadaşım Cem dinlenmiş yepyeni bir avatar 
çizdi bana. Çizmeden önce de “Seni çizmeğe doyamıyorum 
Kaancıım” deyip pis pis sırıttı. Bu karikatüristler hep böyle 
işte. 

Ne zaman ki karikatürist daha özgür olur, o zaman hepimiz 
daha güzel çiziliriz... 
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2 Merhaba. 
e Sezyum hoş geldin. 
2 Çocukken de gerçek kuzenim, büyük 
kuzenim, ağabey gibi olan kuzenim, zenim, 
im, mim, Umut Zen'im, hey yavrum hey, 
hele hele hele, ne diyordum, hah, büyük 
kuzenim, beni maça götürmeye karar vermişti. 
Nereden estiyse. Galatasaray'ın maçı. Maç da 
maç ha. Çünkü Galatasaray'ın maçı. Kiminle 
oynadığını hatırlamıyorum desem derim, çünkü 
hatırlamıyorum zaten. Ten. En. Nen. Eenenee, 
menenee. Gider bu böyle. Resmen. Ne 
diyordum, hah, maç. Maç öncesi maça doğru 
giderken, ben kanalizasyon çukuruna b.ka 
düştüm. Çocuğum çünkü, her türlü hakkım 
var. Sırılsıklamım, b.k içindeyim. Kuzenim, 
eve dönmek zorundayız dedi. Ben ağlamaya 
başladım. Bu maçı çok izlemek istiyorum, 
nolur gidelim dedim kuzenime. Kıyamadı, 
maça gitmeye karar verdik. Üzerimi de bir 
yerde hortuma tuttuk, ama o koku baki kaldı. 
Stadyuma girerken etrafımda kimse yoktu. 
Herkes benden çok uzaktaydı. Hayatımın 
en rahat girişini girdim stadyuma. Tıklım 
tıklım tribünlerde hayatımın en rahat maç 
izlemesini izledim. Benim bulunduğum alanda 
bir tek ben varım. Kuzenim de benden uzakta. 
Geri döndük sonra. İstif otobüste yine tek 
başımayım. Dünyanın en güzel günü gibiydi. 
Haftalarca da çıkmadı o koku üzerimden. 
Personal space'ın kralını yaşadım, kralını. En iyi 
dönemimdi diyebilirim o dönem için. Çin. İn. 
Nin. Sonra o koku benden uzaklaştı ve insanlar 
yaklaştı. Ondan sonra bir gram personal space 
ara ki bulasın. Hasret kaldım o günden bu yana 
personal space'e, o oldu. Ah sen ne güzel bir 
şeymişsin personal space. Ben senin resmen 
kıymetini bilememişim personal space. Şimdi 
de bir personal space için de kimse kusura 
bakmasın ama atamam kendimi çukurlara. Ha 
bilmeden düşerim, o ayrı. İşte o zaman ben o 
personal space'i nasıl verimli kullanırım, sen 
seyret bak. Hasretim çünkü personal space'e. 
Net. 
ge Bir keresinde de nolduydu bak. Benim dayım 
çok içer. Dayı çünkü yani, dayıların çoğusu 
çok içer. Çocuğum yine. Gece dayım geldi eve. 
Sarhoş. Yaz tatili hesabı köydeyiz bu arada. Köy 
kadar da güzel bir şey yok bir çocuk için, onu 
da söyleyeyim. Dayım geldi eve. Sarhoş ve b.k 
kokuyor. Bu hafta konular böyle. Bir hikaye 
diğerini hatırlatıyor çünkü. Heleler helesi. Si. İ. 
Mi. Dayım geldi, aynı benim gibi sırılsıklam ve 
b.k kokuyor. Neyse, aldık dayıyı içeriye.Yıkandı 
güzelce, kahvesi pişirildi, sızdı gitti sonra. Ha o 
kahve mutlaka içilecek. Ertesi gün öğleye doğru 
uyandı dayım. Ben dedi şöyle bir kapıya kadar 
çıkayım. Bir süre sonra geri döndü, arabayı 
çalmışlar dedi. Araba yok. Evin önünde araba 
yok. Polis çağırdık. Bayağı, tutanak tutuluyor. 
Derken, Necmi ağabey aradı, dayımın kanka. 
Yengemle konuşuyor. Dayımı sormuş. Yenge 
demiş, iyi mi demiş kendisi. Yengem de, iyi de 
niye sordun ki şimdi böyle demiş, bir şey mi 
oldu ki acaba dün gece demiş.Ve Necmi kanka 
anlatmaya başlamış. Meğersem dayım, güzeelce 
içiyor, atlıyor arabaya, eve gelecekken, arabayla 
birlikte, bizim köyde bir b.klu dere vardı, oraya 
uçuyor. Kendi imkanlarıyla bir şekilde çıkıyor 
arabadan ama araba da ciddi bir şekilde dereye 
gömülüyor. Necmi kanka şans eseri uzaklardan 
görüyor hep bu olayları. Eve kadar da dayıma, 
çok yaklaşmadan kendisine, eşlik ediyor öyle. 
Sonra da dayımı eve aldığımızı görünce gidiyor 
öyle. Arabayı belediye çıkardı dereden. Böyle 
işte. İnsan hatırlayınca da hatırlıyor bazı şeyleri, 
resmen o oluyor. 
ze Geçen hafta da Rusya'da Moskova'daydık 
yine Art-İst Futbol Takımı olarak. Art-Football 
turnuva festival hesabı. Ben üç gün geç katıldım 
ekibe. İlk iki maç skor olarak “7-1” yenilmiş 
bizim takım. Ben üçüncü maça yetişebildim. “2- 
1” yenildik. Hemen fark etti yani varlığım. Ben 
olmasam var ya, yine “7-1” yenilirdik bence. 
Daha sonra İtalya'yla oynadık, “8-4” yendik. 
Daha sonra ben İstanbul'a döndüm ve son 
maçı da “2-1” yenilmişiz yine.Velhasılıkelam, 
16 takımlı turnuvada 14'üncü olduk, o oldu, iyi 


NE 


N 


mi. Gerçi geçen sene | 5'inci bitirmiştik turnuvayı. 

İyi yine, bir gelişme var. Biraz da Moskova'dan 
bahsedeyim o zaman. Kaldığımız otel 28 katlı ve biz 
takım olarak 27'inci kattaydık hep. Bir gün maça 
giderken asansörler bozuldu ve 27 katı inmek 
zorunda kaldık. Bir yerden sonra gerçekten çok sinir 
bozucuydu. Bitiyor zannediyorsun fakat bitmiyor. 

Bir şekilde bitti ve bize gerçekten çok sağlam bir 
antrenman oldu maç öncesi o merdivenler. Güzel 
ısındık yani. Biraz da sahada açma germe, İtalya'yı 


öyle yendik işte “8-4”. Bir yetmiş dakika daha olsa, 
yine oynardım yemin ediyorum. Bizde maçlar yetmiş 
dakika. Maç sonrası röportajı İngilizce verdim. 
İngilizce gelişti sanki bayağı bende. Sonra o akşam 
Moskova'da bir komedi kulüp'te sahneye çıktım. 
İngilizce anlattım. Fena da değildim. Sonra bara gittik 
takımcanak. İnanılmaz kalabalıktı içerisi. Tuvalet sırası 
akıl dışıydı. Bir ara, bu insanlık onuruna ters sırada 
duracağıma, salarım altıma daha iyi diye düşündüm, 
fakat daha sonra insanların ikişer ikişer tuvalete 


girdiklerini görünce, dedim bekleyeyim o zaman 
biraz daha madem. Geldi sonra sıra bana. Ben tek 
başıma girdim. Şahaneydi Moskova. Bir de Gorki 
Park'ta kaykayımla da gezdim, daha ne olsun. 

ae Hoşça kal. 


“laheyya” 

8 Haziran Cuma / BKM Mutfak Çarşı / Saat: 20.30 / bilgi: 0212 327 72 00 

16 Haziran Cumartesi / Kadıköy Bahane Kültür / Saat: 21.00 / bilgi: 0216 345 54 49 
18 Haziran Pazartesi / Eskişehir Dudes Stage / Saat: 21:00 / bilgi: 0535 399 98 56 

19 Haziran Salı / Ankara If Performance Hall / Saat: 21.30 / bilgi: 0312 418 95 06 


TEKRAR BEKLERİZ İSMAİL. 
ARAYI AÇMA 


GOCUĞUNUZUN BÜYÜRKEN SİZİ TAKLİT 
ETMESİ, SİZE BENZEMESİ GOK NORMAL... 
NORMAL OLMAYAN SİZİN ONA BENZEMEYE 

BAŞLAMANIZ... NE ZAMAN FARKETTİNİZ 
rd 


HER İKİNİZDE DE 


SORUN YOK ABİ, 
HANFENDİ HIZUCA 
SIKINCA HALİYLE 
ALTTAN BOKUM 
GIKTI... 


HAMM... PİPİ PENA. pe 


BİLİYO MUSUN? HİKÂY 
GERİ KALANINI... 


BENİM GİBİ ON KİŞİDEN 
NAR LİRA ALSA A 
KEMİKSİZ... GAYET İyi 
PARA... 


BOŞ PET SİŞELERİ 
ATMAYIP ÖYLE BİR ŞEY 
YAPTI Ki /. 
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Şu yaşıma geldim hâlâ 

otelde çılgın gibi davranmayı 
başaramadım. Neticede zengin 
insanlar değiliz, ilk kez otele 
gittiğimde kapının koluna 

asılı, üzerinde “Lütfen odayı 
temizleyiniz,” yazan bir kart 
görmüştüm de üç günlük tatilim odayı temizlemekle 
geçmişti. Resmen zehir olmuştu tatil arkadaş, her 

sabah kalkıyorum yerleri falan süpürüyorum, yatağı 
topluyorum, anca öğleden sonra odadan çıkabiliyorum. 
Tam tatilin bittiği gün yan odada kalan çiftin o kartı alıp 
kapının dış koluna astığını görünce anlamıştım kartın 
fonksiyonunu. Kartın öbür yüzünde de “Lütfen rahatsız 
etmeyiniz,” yazıyormuş. Keşke o tarafını görseydim de 
sessiz sakin otursaydım ki zaten sessiz sakin bir insanım. 
Ha ondan sonra da yine kaldığım otel odasını bulduğum 
gibi bırakmaya, rak starları gibi otel odası çılgınlığı 
yapmamaya özen gösterdim. Ha kaldığım odaları 
temizlemedim en azından, o da bir ilerlemedir. 


yaris,uygur gale 


Barış UYGUR 


Bir insanı mutsuz etmek istiyorsanız ona mutlu olması 
gerektiğini, nasıl mutlu olacağını, mutluluğun nasıl elde 
edilip nasıl korunacağını anlatın yeter. Eğer az çok ikna 
edebilirseniz normal bir insanı durup dururken mutsuz 
etmiş olacaksınız. Hani insanın kaybettiği eşeği bulması 
var ya, onun gibi ama tam tersi işte. Eşeği olmayan 

bir insana, mutlu olması için eşeği olması gerektiğini 
söyleyip adamcağızı durduk yere mutsuz olması 
gerektiğine ikna ediyorsunuz yani. Tabii “Bana ne lan 
eşekten, eşek benim hayatıma ne katacak?” diyebilen bir 
kimse için sorun yok.Ama “Demek ki bir eşeğim olsa 
ne de mutlu olacağım,” diyen adam işte o mutsuzluk 
girdabına düşmüş demektir. Derinlemesine düşünecek 
olursanız eşek için değişen hiçbir şey yok. Mutluluk 
konusunda eşek gibi olmak, öyle her söylenene 
kanmamak gerek. 


Heavy Metal ve arabesk dışında her tür müziği 
dinleyen insanlar onlayn mı? Hayır düşündükçe aklım 
almıyor, 1980'li yıllarda özellikle televizyondaki yarışma 
programlarına katılan vatandaşlarımızın dilinden 
düşmeyen bir cümleydi bu. Sanırsın ki stüdyoya 
girmeden önce makyaj yapılırken prodüktör her birini 
“Bakın ne tür müzik dinlediğiniz sorulursa 
Heavy Metal ve arabesk dışında her tür 
müziği dinlerim, diyeceksiniz,” diye tembihlemiş. 
Yani tamam, heavy metal derken diyelim ki bu abiler 
ve ablalar death metal'di, thrash metal'di hepsini ayrı 
ayrı düşünerek söylüyorlardı ama geriye yine binlerce 
müzik türü kalıyor, onu ne yapacağız? Yani ne bileyim 
ben ekranda kasıla kasıla “Heavy Metal ve arabesk 
dışında her tür müziği dinlerim,” diyen adamların 
(Bir de bunun “Ben Heavy metalin sadece zeki 
çevik ve slow olanını severim,” versiyonu var 

ayrı bir araştırma konusu) hiç de öyle Grind-Core, 
Punk, Noise Jazz dinlediklerini, ola ki bulundukları 
ortamda ciyu ciyu diye deneysel elektronik müzik 
çalsa memnuniyetle oturmaya devam edeceklerini hiç 
zannetmiyorum.Yani düşünecek olursanız böyle bir 
soruyu dinlediğin değil de dinlemediğin müzik türleri 
açısından cevaplamak çok acayip. “Lars von Trier ve 
Yücel Çakmaklı dışında bütün yönetmenlerin filmlerini 
severim,” ya da “Fenerbahçe ve Eskişehirspor dışında 
bütün takımları tutarım,” demek gibi bir şey.Ama 

yine de kuaförleriyle, katıldıkları yarışmanın sonunda 
kazanacakları bir torba patatesle güzel insanlardı onlar. 
Zaten böyle bir cümle kurabilen insanın güzel insan 
olmaktan başka çıkar yolu yoktur. 


Bazı ülkeler sırf hayatı zorlaştırmak için ellerinden 
geleni yapıyor. Al İngilizler mesela.Ya abicim, anladım, 
ben de sana katılıyorum, trafiğin sizin oradaki gibi 
akması sanki daha güzel ama olan olmuş bir defa bak 
hepimiz direksiyonu sola almışız, yolun da sağından 
gidiyoruz. Hayır böyle yapmakla eline ne geçiyor? Al 
Amerikalı. İngiliz bile inceden metrik sisteme geçti, 
kilo kullanıyor, metre kullanıyor sen hâlâ keriz gibi 
inç'ti, feet'ti insanın kafasını karıştırıyorsun. Derdin ne 
anlamadım ki? Hadi hepsini geçtim, elektrikli cihazlar 
da voltaj niye farklı arkadaş? Prizler meselesine hiç 
girmiyorum zaten, resmen hırdavatçı tuzağı. Hayır, 

bir insan evladı da farklı ülkelerdeki prizlerin neden 
birbirinden bu kadar farklı olduğunu açıklayamaz. 
Kültürler farklı anlıyorum da, prizler niye farklı lan 
eşek sıpaları. Zaten hepi topu yüz yüz elli yıldır elektrik 
kullanıyoruz, ne ara bunun egosunu yapıp kendi 
kendinize farklı prizler uydurdunuz? 
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“Yokluk, yoktur.” 
Hatice Kübra Erişir 


“Yarattığın Boşlukta UFO Tespit 
Edildi Usta!” 


1988: Galip Tekin'le ilk tanıştığım 
yıl. Efsanevi Gırgır'ın girişten sonraki 
sol masada oturup çalışırdı Galip 
Abi. Benim götürdüğüm yazılara bakıp 
değerlendiren Atilla Atalay sağda sondaki 
odada olduğu için sadece giriş ve çıkışlarda 
bakıp selamlaşırdık Galip Abi'yle. Hep mesai 
halindeydi. Çizgi romanlarının ilk karelerindeki gibi, çay ve 
sigarası eksik değildi masada. Gırgır'da imzalı yazılarım çıkınca 
aklım hafif oynadı, cumayı bekleyemez oldum, perşembeden dergiye 
gidip prova baskısını almağa başladım. Dergiyi bir gün önceden 
okuyabilmek, ne demekti, yüzbinlerce insandan önce Gırgırı 
okumak olimpik başarıyla aynıydı! Usta tekniker Halil Küçük, 
her seferinde “Piyasaya yarın çıkacak, fazla sağa sola gösterme, 
tamam mı abisinin?” tembihiyle, prova Gırgır'lardan bana iki tane 
verir, ben eve gidince dergilerden birini aile halkımın masasına 
atar, diğerini dergili, gazeteli, posterli, kitaplı, defterli odama 
sığınıp dakika dakika saadet yaşayarak, dergide çıkan yazılarıma 
bakardım. Bu perşembelerden birinde, Gırgır'ın İçişleri Bakanı 
Mevhibe Turay, beni Galip Tekin ve Özden Öğrük ile tanıştırdı. 
Akşam ezanı vaktiydi, çok heyecanla el sıkıştım ustalarla. Çılgın 
Bediş'in efsane çizeri Özden Öğrük adımı duyunca “A, o sen misin, 
çok beğeniyorum yazılarını” dedi. Çok mutlu oldum. Galip Abi de 
“Buraya çok insan çizer olmaya gelir, yazar adayının şansı daha 
fazla” dedi. En sevdiği yazarları sordum, “Rahmetli İsmet Çelik, 
rahmetli Suavi Sualp, Ferhan Şensoy, Atilla Atalay ve 'Zalak 
Mahmut” ile “Muhlis Bey” yazılarıyla Behiç Pek” cevabını verdi. 
a “Peki çizerler?” dedim. “Oğuz Aral, Ergün Gündüz, Hasan Kaçan, 
Kemal Aratan, Engin Ergönültaş” dedi. Aynı konuşmada Özden 
Öğrük, Galip Tekin”le kısa süreli bir evlilik yaptığından bahsetti. 
Şaşırdım çünkü, Gırgır çalışanları, o zamanlar çok ünlüydü ve 
yazıp çizdikleriyle hayatlarından bahsediyorlardı. Hatta kapalı devre 
çektikleri bir kaseti de izlemiştim, tüm Gırgır emekçileri benim 
kahramanlarımdı. Ama bu evliliği ilk kez duymuştum. Demek ki 
mesai sürecini okurdan esirgemeyen samimi ruh, mahrem hayatını 


UZMANLAR UYARDI? 
AŞIRI SICAKLAR GELİYOR” 


AŞIRI SICAKLARDA BOL 
BÖL SU İGMEK ÖNEMLİ... 


titizlikle korumayı da beceriyordu. Sevgili Özden Öğrük konuşurken 
Galip Abi susarak ve gülerek dinliyordu fakat son sözü de o 
söyledi: 

“Çılgın'ın çizeriyle, yaratıkların çizerinin evliliği nasıl kısa sürmesin 
ki?” 


1990: Galip Abi'yle aynı dergilerdeyiz. Galip Tekin hem Avni'de 
“Galiplikler” isimli bir köşe çiziyor, hem de Dıgıl'ın yayın 
yönetmeni. Haftalık Dıgıl'ın ya kapağını çiziyor ya da derginin 
içine çizgi roman. Sabaha karşı üstüne montunu alıp, gözlüğü 
azıcık uzağa koyup halının üstünde bir iki saat kestiriyor, sonra 
kalkıp yine çizgi. Mecidiyeköy'deki ofisten günlerce çıkmaz, çizmek 
dışında, gelen hikayelere bakar, çizgileri değerlendirirdi. Çizgiye 
olduğu kadar romana, hikayeye de düşkündü. Kendi dahil, güzel 
hikaye anlatıldığı zaman heyecanlanışına tanık oldum. Gülünce 
gülleşen gamzesi, Galip Abi'nin alametifarikasıydı. Çay eşliğinde 
bir yandan çalışan, bir yandan da geyik muhabbetinde şahlandıkça 
şahikalara çıkan bir ekip vardı: Süleyman Yıldız, Birol Bayram, 
Soner Günday, Yavuz Taran, Serhat Gürpınar, Kayhan Erkan, 
Zafer Temoçin, ben, Doğan Güneş. Hele hele Doğan Güneş! 
Sabahları işini bitirmiş olarak gelir, uyumamanın da verdiği 
şuursuz mesutlukla elindeki çatapatları ardarda patlatır, keyifle 
de eğlenirdi. Geceleri köfte ya da dürüm yemeye güruh halinde 
gidilirdi. Nur içinde yatsın, Galip Tekin, çizgi romancı Levend 
Çanga ile birlikte Soner Günday ve beni, çok koruyup kolladı 
maddi olarak. Pizzalarımızı ve lahmacunlarımız ısmarlardı, 

hafif homurdansa da aldığı karton sigarayı açıp bir paketi bizim 
masaya doğru şandellerdi, sinemada tiyatroda para ödetmezdi. 
Muhabbeti kesemediğimiz için bazı geceler Levend ve Soner ile, 
Galip Abi'nin Arnavutköy'deki evinde kalırdık. Ertesi sabahlar 
sahilde muhteşem sahanda yumurtalar yer, kahveden sonra dergiye, 
çalışmaya giderdik. Avni, Fırfır ve Dıgıl, aynı yerde çıkardı, 

bize her gün çalışacak bir dergi vardı yani! Galip Abi'nin o yıl 
bir sevgilisi vardı, kız Kadıköy'de yaşıyordu ve hep Galip Abi'yi 
ziyarete geliyordu. Çünkü Galip Tekin hep dergide, mesaideydi. Kız 
“Bir kere de sen Kadıköy'e gelsen” deyince, Galip Abi “Gelemem, 
Kadıköy'le kavgalıyım ben” demiş, kızın ciddiye alması üzerine 

de “Fazla konuşamam bu konuda” deyip gizem yaratmıştı. Aynı 
kız, “Bir kez olsun güzel bir şey söyle bana” deyince, Galip Abi 
ona “İkrarın boynuna kement olsun!” demiş, “Sen ne tuhaf bir 
adamsın” cevabını almıştı. Sonra o 'kız,” çok ünlü bir tv sunucusu 


BUNUN ALTINA 
FALAN Mal DÜŞTÜ 
ACABA” 


OLDUĞUM BU KİŞİ DE 
IŞE YARAMADI... 


oldu, şöyle ki, “A'dan Z'ye” tüm ülke onu tanımıştır... 


1998: Oğlum Can Ilgaz doğdu. Ordan oraya sekerek, kutlamalar 
kapsamında bir hafta dolaştım. Hemen her gecem Kemancı'da, 
Galip Abi'nin yanında sonlanıyordu. Onun Kemancı'daki odasını 
elbette bilen bilir velakin bilmeyene de tarif etmek gerekir: 
Kafkaesk bir oda. Kemancı'nın giriş koridorunda, solda. Akrobat 
tabir edilen masa lambasının aydınlattığı kartonda kareleri aşan 
bir çığlık, bir dehşet nidası, bir genç kızın pırıltılı gözleri... 

Galip Tekin; markasıyla anılan, şöhler denilen o karton ve kara 
delik gibi siyah çini mürekkebi vasıtasıyla o küçük odaya uzayı 
sığdırmıştır... 

0 odanın atmosferinden nice sinemacı, oyuncu, komedyen, müzisyen, 
çizgi romancı geçmiştir. En çok da mizahçı. Teksas'ta, Avukat 
Conoly'nin kılavuzluğunda, metruk kulübelerde buluşan Çelik Blek 
ve dostları gibi, biz mizahçıların da gecenin nihayetinde buluşma 
noktası Kemancı'ydı, Galip Abi'nin yanıydı, onun o küçük ve 
fantastik odasıydı. 

Bağımsız sinemadan bir kare gibiydi oda: Bir yandan ortağı olduğu 
mekanın problemiyle uğraşan, bir yandan konuk ağırlayan, öte 
yandan da çizgi romanını gerekli taramalarla bitirmeğe çalışan bir 
usta emekçi. Bir kozmik çilekeş. Zararı kendine bir güzel ağabey... 
Benim otuz yıllık Galip Abim... 

Kendi sergi açılışından kaçan adam... 

Hikayelerine çok özendin, çizgilerinle boşlukta destanlar ürettin, 
öykülerini derinleştirdin. 

Profesyonel, Tiko, Alavarza ve nice yapıtını, çizgi kültürümüze 
kazandırdın. 

Mesai hayatınla, hikaye sevgin ve çizmeye meftunluğunla, sabırlı 
hocalığınla örnek olacaksın yeni neslin hızlı zekalı gençlerine... 
Mizahçı tayfası olarak, gene en son senin yanına geleceğiz Galip 
Tekin, küçük odanda hayal gücü yüksek öykülerinle beraber 
Adana'dan da bahsederdin ya hani, bu kez de kıdemlisi olduğun 
Uzay'dan bahsedeceksin bizlere, kainatta çok sayıda odalar var! 
Kainat demişken; Galip Abi, Beşiktaş'lıydı. Gönlü de çizgileri gibi 
siyah beyazdı. İnönü'ye gelmezdi, ayrı... 


2008: Tek kişilik gösterimle sahne alıyorum bir yıldan beri. 
Beyoğlu'nda “Old City” adlı mekana beni izlemeye çok üstadım 
geldi ama Galip Abi henüz gelmedi. Ben de onun semtine gittim, 
Arnavutköy'deki Kuzgun'da sahne almaya başladım. Dostlarla 


İNSANLARLA 


KüÇÜLTTÜM, ARTIK KİMSE 
BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA 


İLGİLİ BEKLENTİLERİMİ BU KADAR 


birlikte geldi Galip Abi. Gösteriye, bir başka çizerin çizdiği uzaylı 
üzerine Galip Tekin'in yaptığı yorumla başladım: 

- Ulan öyle uzaylı mı olur be!? 

Uzaylı nasıl olur, o senin işindi Galip Abi. Sen hikayeler yazdın ve z 
çizdin, çok okunan hikayelerin efsaneleşti, o efsaneleşen hikayelerin 
de seni efsaneleştirdi. 

Sayısız çizgi romanların çizeri olan sen, aynı zamanda çok başka 
bir çizgi romanın kahramanıydın adeta. 

Bir hikayende geçen “Herkes, kendi hayatının başrolündedir” lafı 
kim bilir, belki de çocukluğunda sinema makinistliğini çıraklıktan 
başlayarak yaptığın zamanlarda yerleşmişti zihnine, hikayelere o 
zaman meftun olmuştun, filmlere baka baka... 

Dünyaya geldi, pırıl pırıl yıldız oldun ve kayıp başka aleme 
göçtün... 

Kainata yayıldın... 

Kozmik köyüne geri döndün... 

Hepimize seyrettirdiğin siyah-beyaz, orjinal ve organik sinemalar 
için, büyüttüğün kuşaklar adına sonsuz şükranlar Galip Tekin, 
mekanın cennet ve toprağın bol olsun. Allah'ın rahmeti, nuru 
üzerine olsun. 

Senden sonra artık tek başına “Yeşil” yok, senden sonra Galip 
Tekin, “Yaratık Yeşili” var! 


Rakamsız Zaman: O, hikayelerine tek tek emek harcadı. Adeta 
çiçek yetiştirdi. Hikayeler de elele verdiler ve geniş zamana yayılan, 
koskocaman bir ismi, Galip Tekin'i meydana getirdiler... 

Galip Tekin, bir zamanlar ben Oğuz Aral Gırgır'ının yüzbinlerce 
okurundan biriydim sadece, sen yine Galip Tekin'din. Efsaneydin. 
Ve yine efsanesin. 

Mesai hayatın 'yeni bir hikaye” düşünmekle geçti. 

Hikayeni detaylarıyla sağlamlaştırdıktan ve senin için en önemli 
unsur olan finali bulduktan sonra çöktün masana ve geldi tarama 
ucu, geldi çini mürekkebi, geldi sabahlara kadar çizimler. 
Genellikle sabah, bitti çizim. 

Ama işin bitmedi. 

Çünkü çizimler biter, hikayeler bitmez... 

Artık sabaha karşı, “üstüyle başıyla”” omurgayı dinlendirmek için 
uzandığında mı, iki saatlık uykudan sonra gene çalışmak için 
kahve koyarken mi, tam ne zaman kim bilir, kırk yıl boyunca 'bir 
sonraki hikayeyi” düşünen bir zihin... 

Bu, Galip Tekin'in kısa hayatıdır... 


vedatozdemiro(dgmail.com 
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Normalde yanağı yanak öper. 
Eğer yanağı öpen dudaksa, o ya 
sevgilidir ya da yaşlı. O güne kadar 
yaşlılarla öpüşmelerim, dudaklarımı 
kullanmadan çene ve alnımla 
ellerine dokunmaktan ibaret 
olduğundan biraz şaşırmıştım. İlk 
defa elini öptüğüm bir yaşlı (60 
civarı), tam yanaklarımızı birbirine 
değdirecekken aniden başını 
çevirip öpücüğü konduruvermişti. 
Nemlenen yanağımı kolumla silmenin ayıp olduğunu bilecek 
yaştaydım (9). 60 Yaş'la öpüştükten sonra camın önünde oturan 
daha da yaşlının (tam 99) önüne geldim. 99, 60'ın annesiydi. 9 
yıllık ömrümde hiç bu kadar yaşlısını öpmemiştim. Saygıyla eğilip 
çenemi eline değdirdim. Aynı noktaya alnımı değdirdiğim an, elim 
onun eliyle birlikte alnımdan ayrıldı. Beni kendine doğru çekiyordu. 
Hızlı ve güçlüydü. Yanaklarımı 60'ın neredeyse 2 katı ıslatarak öptü. 
Ayıbı falan boş vererek kolumu yanağıma götürdüğüm an, annemin 
“yapma yapma” anlamında kalkıp inen kaşlarını gördüm. Omuzlarımı 
“bana ne ya” anlamında kaldırıp indirdim.Annemin kaşları bu 
sefer saçıyla birleşecek kadar (dayak seviyesi) yukarı kalktı, inişi 
de “görürsün sen” anlamında epey geç oldu. 35 (annem), 99'un 
yanağımda bıraktığı ıslaklığın kendi kendine kurumasını istiyordu. 
Kuruyacak gibi değildi. Tuvalete gidip yüzümü yıkadım. Canım çok 
sıkılıyordu. Bu evde tam 5 gün kalacaktık. 

Normal ailelerin genelde 
büyükşehirde yaşayan çağdaş akrabaları olur. 
Sık ziyaret edilmeyen, ama ziyaret edildiğinde 
özellikle çocuklarda unutulmaz izler bırakan 
akrabalardır bunlar. 99 ve 60, adlarını çok 
duyduğum, ama cismen ilk defa gördüğüm 
çağdaş akrabalarımızın en büyükleriydi. 
İzmir'de yaşıyorlardı. Ramazan bayramının 
nane likörü seviyesinde yaşandığı bu yaşlı 
ev, cumhuriyetimizin sağlam temellerinden 
birini oluşturuyordu. Duvardaki saat 
çok ses çıkarmasına rağmen evin içinde 
zaman durmuş gibiydi. Zamanımın büyük 
bir bölümünü halıya dalgın dalgın bakan 
99'u seyrederek geçirdiğimden 9 yaş itibariyle halıya dalmasını 
öğrenmiştim. Yemekler tatsız tuzsuzdu (duru suda serbest yüzen 
taze fasulyeler düşünün). Ayıp olmasın diye (toplamda 158 yıla saygı) 
bitirilmesi gereken yemeklerdi. Pasta yerine bisküvinin verildiği bu 
evde, 99 ve 60, ülkedeki gelişmelerden bağımsız birer demirbaş 
gibi varlıklarını sürdürüyorlardı.Yaşımın gerektirdiği hiçbir arsızlığı 
yapamadan yaşlı derilere baka baka pötibör yiyor, uzun uzun halılara 
dalıyor ve için için kendi anneannemi özlüyordum. 

İşte bu durgun hikâyeye birazdan hareket getirecek olan 
Emre'nin adını ilk defa bu evde duydum. Emre (10), 60'ın torunu, 
99'un torununun oğlu sıfatına sahipti. Ayrıca, 99 kendisinden 


CÜZDANIM KARTLARLA , 
ANAHTARLIĞIM ANAHTARLARLA 
DOLU. 


CÜZDANIMDA , ŞİFRESİNİ DE, 


NEDEN ALDIĞIM! DA 
HATIRLAMADIĞIM BANKA KARTLARI. 


Boş vEr 
ATMAYAYIM - 


YA HESAPTA 
PARA VARSA? 


BANKAYA GibERim 


YA,Şimpi Kim 
GiDECEK BANKAYA 


“Atatürk gibi çocuk” diye bahsediyordu. Bu unvanların dışında, bir 
basket sihirbazı, piyano virtüözü ve sınıf birincisiydi. O evde kaldığım 
günler boyunca Emre'nin öyle çok adı geçti ki, zamanla onu yaşıtım 
değil, mucizevi bir varlık olarak algılamaya başladım. Anlatılanlara 
bakılırsa ülkedeki “en iyi torun” Emre'ydi. Torunların birer gurur 
kaynağı olmaktan başka bir işe yaramadıkları 
ülkemizde, onun gibi 10 Emre daha olsa sırtımız 
yere gelmezdi. Emre bitmiyordu. Hiçbir zaman 
da bitmeyecekti. Emre'nin hızla yayılan kutlu 
haberleriyle geçecekti yıllar:“Emre ve Fen 
Lisesi” (vallahi bravo!),“Emre ve Boğaziçi” (Ege 
üçüncüsü), “Emre ve Amerika” (profesör buna 
illa kal, diyormuş), “Emre ve İhtisas” (anne ben 
dönmem artık, diyormuş) başlıkları altında 
defalarca duyacaktım ismini. Özellikle “ihtisas” 
kelimesi, anlamının dışına taşarak yaşlıları hayata 
bağlayan bir tür duaya dönüşecekti. (İhtisas: 80'li 
yıllarda, normal torunların pek başaramadığı, 
ama adı sürekli anılan torunların gerçekleştirdiği 
bir eylemdi. İhtisas potansiyeli olan torun, günün 
birinde salona girip (muhtemel uzun boyuyla) 
el öpmesiyle meşhurdu. O, ortama girdiğinde 
gözler kamaşır, vücutlar gerilir, ağızdaki 
protezler takırdar ve ortamdaki diğer torunlar 
ölürdü. Sülale içinde “su gibi İngilizce” bilmeleriyle de normal 
torunlardan ayırt edilirdi.) 

Emre sonunda geldi. Gerçekten de seyredilmek için 
yaratılmış bir çocuktu. Büyüklerinin gururunu her hareketiyle 
şişiren bu çocuğu ağzım açık seyrediyordum. Onu bir çocuk gibi 
değil, büyükler gurur duysun diye dizayn edilmiş bir varlık olarak 

— algılıyordum. Bir çocuk olduğunu 

ie unuttuğum için oyun oynama 
© ihtimalimiz aklıma bile getirmiyordum. 
Büyüklere yüksek dozda gurur 
aşıladıktan sonra, bana dönüp 
“Gelsene içerde oynayalım,” dediğinde, 
kendine görev verilme ihtimalini hiç 
düşünmediği için afallayan şaşkın 
bir nefer gibi dimdik ayağa kalktım. 
Atatürk'le karşılaşması, bütün hayatının 
yegâne anısı haline gelen bir çavuş 
gibiydim: “Onu görünce hazrola vurdum 
topuğu. “Nasılsın çocuk?” dedi. “Sağlığınıza 
duacıyız paşam!” dememle, hoop 
bayılmışım.” Emre'nin peşinden büyülenmiş gibi giderken birazdan ne 
tür bir oyun oynayacağımızı (Gözler yumukken İngilizce |0'a kadar 
sayılan çağdaş bir saklambaç? / Özür dileyerek saldırılan uygar bir 
savaşçılık? / Sonsuza kadar berabere kalınan demokratik bir güreş?) 
tahmin bile edemiyordum. Koridorda aniden loş odalardan birine 
daldı. Peşinden girip ışığı açtım. “Kapat!” dedi. Kapattım. Demek loş 
ışıkta oynayacaktık. Çekmeceyi açıp sonradan 99'un rahmetli eşi 
Ethem Bey'e ait olduğunu öğreneceğim köstekli bir saat çıkardı. 
Kapağını açıp, “Şimdi sen bir robotsun, ben de seni elimdeki 
kumandayla yöneten bir beyinim;” dedi. Kapının arkasındaki gırgırın 
sapını söküp üzerime zimmetledi. Çabuk alıştım silahıma. Gelen 


emirler doğrultusunda gırgırın sapıyla koltuklara saldırarak minder 
dövdüm. Minderlerden bizim evdeki saldırılarımda görmediğim 
yoğunlukta toz çıkıyordu. Koltuk benden en az 30 yaş büyüktü. 
Gırgır sapı bile benden büyüktü. Zaten bu evde neye saldırsam 
benden büyüktü. Saygısızlığı göze alarak saldırmaya devam ettim. 
“Daha hızlı!” diyordu Emre. Hızımın şiddetini 
ayarlamak için olacak, elindeki köstekli saati 
zincirinden tutarak çevirmeye başladı. Sonra 
bu çevirmeyi nedense bir silah olarak algılayıp 
emrindeki robota (bana) doğru yaklaşmaya 
başladı. Efendimin bu ani saldırısı karşısında 
elimdeki gırgır sapını yatay olarak tutup 
savunmaya geçtim. Efendim, saati çevirerek 
yaklaşmaya devam edince elimizdeki silahlar 
nostaljik bir patlama sesiyle buluştu. Çağdaş 
yaşlı evi, ani çocuk hareketlerini kaldıramamış 
ve eşyalarından birini kırarak tepki vermişti. 
Büyük patlamanın ardından zincirinden kopup 
halıya düşen saate baktım. Kapağı kırılmıştı. 
Sorun kadimdi, ama yine de belki bu sorunu 
içerdekilere duyurmadan halledebilirdik. 
Sonuçta tek şahidimiz duvardaki Ethem Bey'di. 
Fakat ne yazık ki “Ananeeee!” diye bağıran 
Emre ikinci patlamayı yaşattı. 

99, 60 ve 35 (toplamda 193 yıl) kapıda belirerek sırasıyla 
bana, elimdeki gırgır sapına, yerdeki kırık saate baktılar. Sonrasında, 
görüntüye göre kafalarında şekillenen olaylar zincirinin faili olarak 
gittikçe artan bir şiddette bana odaklanmaya başladılar. İlk sözü 
yaşına istinaden 99 aldı:““Vay başıma gelen!” Bu durum, iyice 
yavaşlayan hayatında son 30 yılın en büyük vukuatı olmalıydı. 60, 
yere eğilip saati eline aldı, gözlerinde öfkeden çok yitip giden bir 
şeylerin hüznü vardı. Ben sanırım bir saati değil, direkt Cumhuriyet'i 
kırmıştım. Bu dramayı algılayacak yaşta olmadığımdan duygularını 
daha net ifade eden (tokat, çimdik vb.) anneme baktım. İyice 
gerilmiş yüzünde kaşları sonsuz bir dayak isteğinin sinyallerini 
veriyordu. “Ben yapmadım!” diyerek Emre'ye baktım. Emre'nin 
yüzünde 193 yılı arkasına almanın ferahlığı vardı, “Yalancı sen 
yaptın,” dedi. Bu haksızlık karşısında bugünkü aklım olsa, elimdeki 
gırgır sapıyla duvardaki Ethem Bey'i rehin alırdım, ama o günün 
şartlarında gırgırın sapıyla mindere vurup “Ben yapmadım, o yaptı!” 
diye bağırmayı tercih ettim. Bu yaşlı evi döverek hareketsizliğe 
alışmış eşyaları fazla zorluyordum. 99,“Çok arsız bu çocuk!” 
dedi. (Hadi ama 99! Daha 9 yaşındayım, yaşadığın yılların birler 
basamağındaki sayıyım.) 60, “Aaa çok ayıp!” diye ilave etti. Annem 
üzerime yürüyüp koluma bir çimdik attı. (Çimdik: Annenin, kol 
etinden bir parça kopararak “artık fazla olan” evladını dengelemesi.) 
Kaşları, attığı çimdiği yetersiz bularak saça yakın konumlarını 
korumaya devam etti. Kaşlar tokat istiyordu, galiba 99 da “hakkı 
kötektir” nostaljisiyle bu tokadı destekliyordu. Genç ve gergin bir 
deri sesinin bu yaşlı evin tüm odalarında yankılanmasını istiyorlardı. 
Baskıya dayanamayarak ittim. Annemi ittim. Nane likörleri, ihtisaslar, 
bisküviler, duvardaki Ethem Bey ve daldığımız halılarla birlikte tüm 
ev temelinden sarsıldı. Annemin eli, kaşlarının seviyesine kalkarak 
tokada hazırlandı. Daha inmeden lafı araya soktum:“Eve gidelim!” 


KATIMIN ,YATIMINI, 
ARABAMIN , MOTORUMUN 
ANAHTARLARI DEĞİL AMA. 


OĞLUMUN KÜÇÜKKEN GİTTİĞİ 


AVM LERDEKİ OYUN SALONLARININ 
KARTLARI. 


EĞLENCELİ 
MASA HOKEYİ 
VARDI. 
ATmAYAYIM » 
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BİRİ ESKİ EVİN BAHÇE KAPISININ. 
DİĞERİ ÇOK ESKİ BİR İŞYERİNDEKİ 
DOLABIMIN VE 


- DENİZ BEY! 

- EVET BENİM. 

- BİNAYI TAŞIYORUZ DA 
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BİR DOLABINIZ VAR 

BURADA. 

- DURUN! GELİYORUM. 
ANAHTARI VAR BENDE 
KESİN ÖNEMLİ ŞEYLER 
VARDIR İÇİNDE - 


KULLANDIĞIM BANKA KARTLARI, 


BİR DE ONLARIN SÜRESİ GEÇMİŞ 
ESKİ VERSİYONLARI. 
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ANLAMSIZ 
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EĞER ATARSAM, BİR ANDA ÇOK ÖNEMLİ | ? 
BİR ŞEYE ATT OLDUĞUNU HATIRLAYACAĞIM| / 
BİLİNMEYEN ANAHTARLAR 


EVET! 
HATIRLADIM. 
TAVANARASINDA 
TEYZEMDEN KALAN 
Bi miLyonN LİRALIK 
ALTININ 


KASA! 
ANAHTARI 


İŞSİZUK,GÜGSÜZLÜK DEĞİL. BENCE 
BİRGÜN FECİ İŞE YARAYACAKLAR. 
HEM DE ZENGİN GÖSTERİYOR .DAHA NE OLSUN. | 


BELKİ ŞLBESİ 
VARDIR. 
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PıŞMma iekabwak 


SENİN İPEK BERLİN 
DE Mİ GTÜ DAALMIŞ. 


< 


SENİN İPEK BERLİ Ta 
DE AM DAATMIŞ... N: 


— ». 


BERLİN'DE Bi Türk 
ÇOCUKLA BİRLİKTEY. 
MİŞ... 


2 


Mi 


NE İZLİYOSAN GELİP BURDA BENİMLE DE 


P *-HAHA...SEN İKÜLİTLEN - | / İZLEYEBİ t 7 ai 
HAHA SEN KİTLEN. DİN BENCE ... KUCAĞI İLİRSİN BİŞEY PAYLAŞMAMAK TA ÜSTÜ. 
DİN BENCE ..KUCA. ALIP ANNENLERE AYNI i NE YOK YANI..SELMEM DÜŞÜNÜYO AAUSUN 
ĞIMA ALIP ANNEN. ne Görürmemi > ARTIK. 
LERE AYNI BU e İSİN SENİ? Zİ Gİ 
ŞEKİLDE GÖTÜRME- AYNA e YA SEN YAT İŞTE iz İZ 


AN, İSTER MİSİN 
SENİ? TAKSİDE 
ARKA KOLTUKTA 
GİDERSİN YA 
BENCE BÖYLE. 


BUZMK” 
O İĞRENÇ ŞEYİ 
DAHA KAÇ KERE 


HAHAHA... 


Nİ KİS KULAKLARI HAYIR 
AHA. KARI AKLA KOLTUKTA UYU 
AY GÜLDÜR. YONE NE SAĞMM YAA, 
MESENE YA KOCAMAN YATAK VAR 
KONSANTRE. BURDA...MERAK ET. 
Mİ BOZUYG. ME BENİM DE 
SUN Çik SEVIŞESİM Yok 
DIŞARI SENİNLE... 
SACMA . 
LADIĞININ 


$ AHAHAHA/ 
Bİ İNSAN Niye 
NİYE YAPAR YA 
BUNU KENDİ. 
NEZ. 


vw KUCAĞIMA ALIP ANNENLERE 
AYNUBU ŞEKİLDE GÖTÜRMEAN 
İSTER MİSİN SENİ? ARKA KOL. 
TUKTA GİDERSİN YA BENSE 
BÖYLE... SUN Ki ÖYLE? 
O KIZIN 
CIRTLAK SESİ, fi 
(zı SINIR 


HAHAHAL. Ay GÜLDÜRME - 
SENE YA KONSANTREMİ 
BOZUYOSUN Gik OLŞARI 


İPEK BERLİNDE BAŞKA BİRİYLEYMİŞ /.VEDİĞİMDE 
SURATININ HALİN GÖRMELİYDİN . KABUL ET BURAK 
O KIZ SENİ COKTAN SİLMİŞ -.. BEN SANA HER ZAMAN 
YAKIN DAVIZANDIĞIM (ÇİN BANA BÖYLE DAVRANIYGSUN 
BİLİYORUM ... BELKİ BENİM DE SENİ SKLEMEAM 
GEREKİYO,9 ZAMAN DAHA ÖZENLİ DAVRANIRSIN 


PEŞ PEŞE NASI Bu KADAR SAGMALA. 

YABİLİYOSUN İNANAMIYORUM SAFA 

SENİ ÖZLEDİĞİM IÇİN GELDİM 
BURAYA BEN.. 


Za 
# 


Gİ, 


YANIMA GELMİYO - 
SUN SAATLEZ- 
DİZ? BENİMLE 
PARİSYE GEL 
DİYORUM UMRZUN 
DA BİLE DİİLLÜSTELİK 

BURADA KALACAK 

YERİN BİLE Yok 


; ONA RAĞMEN 
Dil. 


/ 


/ 


TEKRAR 
SEVGİLİ 
OLALIM 
DİYORUM 


İZLEMEYİ DÜŞÜNE. 
YOSUN?.BARİ SESİ. 


OzUCU ? ç 
>> TANA TAAA 
KISTIM SESİNİ YOL 
TUBE'TAN BİŞEYE 
BAKIYODUM. 


EE BU MU YANI SEBEP. 
PARA DA İKALACAK YER DE VAR 
DİYORUM İŞTE SANA,KIZ FARA. 
SI YİYEMEM TIZİPLERİ Mi 
BU NEDİR ANLAMIYOMZUM. .., 
BAŞKASI YAPSAYDI BU TEK. 
LİFİ SANA UGA uça 
GİDERDİN EMİNİM ». 


e 


YATAĞINA RAHAT RA- 
HATUYKUM GELİRSE 
IVRZILIRLA BEN BUZA. 
DAKi KOLTUĞA, DU - 
ŞÜNME BENİ... 


NE AGIDAN 2. 
SEN İSTEMEYİN - 
CE SACMA OLMU. 
YG DA BEN İSTE. 
MEYİNCE Mİ 


BANA SİNİR OLDUĞUNU BU KADAR 
BELLİ EMEK ZORUNDA DLİLSİN ANA, 
ANLIYORUM SENİ ZOR Bİ DÖNSAA GECİ- 
RİYOSUN ZATEN BU YÜZDEN SESİMİ 
GUKARMIYORLM .... 


OLMUYO. 
RUM 
ŞAFAK . 


HAH," Bİ BENİ ÇIPLAK 
GÖRDÜĞÜN İÇİN “PARDON” 
DEMEDİĞİN EKSİKTİ 

TAM OLDU /. BURAK LÜTFEN 
GİDİP O SALAK VİDEGLA . 
RINI İZLESEN. SESİNİ DE 
İSTEDİĞİN (KADAR 
AGABİLIRSİN..... 


BEN,GELİYO - 
RUM SENLE 
PARISVE... 
GİTTİĞİMİZDE 
GÖZÜRSÜN... 


YA BİDE gi a a ” 
LİR AAİYÜA ŞİMDİ SOR 
SORAMIYORUM Bi SAATTİR... 


ŞİMDİ SEN SAÇMALADIN İŞTE..BU EVDE 
İSTEDİĞİN HERŞEYİ YAPABİLİRSİN..., 
YA BEN GOK SEVİNDİM PARİS'TE ACAİP 

B 3isüZPrizim VAR SANA... 


Yazan #iZüm 94 


HAHAHAHA! 
ASIL SEN NAPI- 
YOSUN BURDA 
İPEK YA...HADİ 
GUKLCAZ HAZIR. 
LAN DİYOSUN 
YAPTIĞINA BAK 
YOGA YAPMANIN 
ZAANMANI AMI ŞİMDİ 
GEÇ KALIRSAK 
ANNENİN TRİPLE 

RİNİ DÜŞÜN 

SENE Bi-- 


ANNEMLERE 
GİTMEDEN KEP 
YAPIYORUM Kİ | 
BEN,FAZLA GERİ. 
YOLAZ BENİ-- 
AA ÇEKMESE - 
NE BURAK.» 


AYLARDIR O YÜZDEN Mi NE ARADIN 

NE DE EVİME GELDİN ?BLUI SECE KALA. 

CAK Bİ YER BULAMADIĞIN İGİN SU AN 
BURDASIN BİLİYGRUM... ŞAFAK HER 
ZAMAN KAPISINI AÇAR NASILSA... 


SÖYLEME BURAK 
SES TGNUNDAN 
BİLE ANLIYORUM... 
İPEK HAKKINDA 
Bİ ŞEYLER SÖYLE - 
DİM DİYE BOZUL. 
DUN İŞTE BANA. 


“İPEĞİN SKİNDE DE - 


GİLSİN DİYE HIZsı- 
NI SENDEN ÇIKAR - 


GICIK /KESİN 
BİLEREK YAPIYO 
BUNU — 


YA ŞİMDİ 
Buz. 


BURAK DELİSİN SEN YA,HAMA 
U AN NASI OTUZ İki DİŞ 
ÖLDUSUMU GÖRAMUYOSUN 
GALİBA ... 


Bİ ŞARTLA AMA..GRDA 
SENDEN GEGİNDİĞİM PARALA - 
RI BORÇ OLARAK ALMIŞ OLUCMA 
SONRA ii Ri ÖDİYCEM SANA 


SANKI... 


. BAŞKASI 
İŞTE KİM OLDU - 
GUNUN Bİ ÖNEMİ 
YO'ç BENİM DIŞUADA 
BİRİ OLSAN YETER,,, 
HIÇ İSTEMİYOSUN 
YA BENİ HAYATIN - 
DA YAZ. 


TEKLİFİN 
GEÇERLİ 
i 


ANL 
HÂLÂZ. 


ŞAFAK” GIM YOK ÖYLE 
BİŞEY...IKAFAM BOK GİBİ 
İŞTE ŞU SIRALAR NİYE ANLA- 
MAK İSTEMİYOSU 11.1: 
AH PARDON YAA... 


—an 
age BEŞ KURUŞ e 
PARAM YOK ORDA 
YÜK OLMAK İSTEMİ - 
YORUM SANA... - 


OLEY BEE. 
ASIL MACERA 


ŞİMDİ BAŞLIYO ZEZE) 
İŞTE... ya 


©X—MER GOKSEL 


Haybeye vesvese yapıyorum.” 
Durduk yere kim niye 
kessinki beni. 


YAA7?/SEN BANA PSİKoLoğlİk 
ŞİVDET Mi UYGULUYGSUN? 
— — p KONUŞMA! 


ED). GİDERMDBAK 
İM BİŞİY? 7 gi 
7 


Iyy.. Hep 
pisli b.klu 
Su oldu her 


ohh millet tabi otobüste 
metroda kültürleniyg nepçim” 
İsyerinz yürüyüp Gidiyorum 

diye cahil mi kalıyım?2? 


ENGİN ERGÖNÜLTAŞ 


“... ve herkes aşıktır/ ve çiçekler kendi kendilerini 
toplar” 

E.E. Cummings(1894/1962) 
“Ballanan böğürtlenler”, “zilzurna bahçeler” (“Hele bir 
başlasın ılık yaz yağmurları” diye girişini yaptığı;'“hele bir, 
hele bir”diye diye sürüp giden şiirinde, Bedri Rahmi söz 
ediyordu onlardan--çok yakın zaman önce bir kısmını 
naklettiğim şiirinde, yine burada-) 
Onlar oldu; olması gerekenler. Hepsi tamam; 
“ballı böğürtlenler”, “dallarda sallanan iri kalçalı 
şeftaliler” (şiirin devamında var o da) falanlar filanlar. 
Yaz geldi. Ilık yağmurlar; onlar da yağdı geçti.(Antalya) 
Eksiği yok.(itmam eylenmiş olmak) Yalnız; şu var; Şairin 
adını anmadığı şey : o da vuku buldu işte; “sivrisinekler” 
;“Yazın ilk sivrisinekleri” (Onu söylemiyor, niye?--“hele bir 
başlasın sivrisinekler girmeye pencerelerden” diye bir mısra 
yok tabii-“Aldanma ki şair sözü elbet yalandır” demişti bir 
şiirinde Fuzuli) Geldiler. Daha doğrusu “tekil şahıs”; tek 
bir tane “ yeni mevsimin”, tek bir sivrisineği. O geldi. 
Yetti. Tek başına. Ezdi geçti.Yıl olmuş 2018, neredeyse 
ilk çağlardaki kadar biçare z 
(naçar) bi durumdayız. 
Elimiz kolumuz bağlı; Ne 
yapsak olmuyor. Yeniyor 
bizi. Her seferinde. 
Hayatımı kaydırdı işte. Ne 
yapabildim. Hiç. Hiçbir 
şey. Her çeşit ürünü 
almışlığım var. Olmuyor. 
Golyad karşısında Davut. 
Kendisinden binlerce, 
on binlerce kere büyük 
acımasız bir dev. Kolay 
şey mi. Onu yeniyor. 
Koca koca hayvanları, 
devirip devirip, parça 
pinçik ederekten, butlarını 
kahkahalar ata ata yiyoruz, | 
aslanlar kafeslerde dört 
dönüyor. Filler bizim için 
yük taşıyor. Nerende 
o akıl senin.Varla yok 
arası hafif, yarı saydam 
o kırılgan minik şey. Bir 
hayal gibi. Nasıl edip 
de en, enn elverişli, 
en akla hayale gelmez, 
ulaşılmaz yeri tam bir isabetle tesbit edip de, tam 
oraya saklanıyor. Saklanıyorsun. En bulamayacağım 
yeri.Anında. Her seferinde. Aman aman hızlı bir uçuşu 
da yok. Yavaş bile denebilir. Sesi de var hem, o da bir 
nakısa. ( insanı uykusundan uyandıran bir sesi istemeden 
etmeden, sürekli çıkartma 
mecburiyetinde olan bir hırsız) 
Ona rağmen başarıyor. (eli olsa, 
elini öpeceğim) Sabaha kadar 
onunla uğraştım. (Kendisini 
öldürmeye gelen helikopterleri 
tutmaya çalışan zavallı King 
Kong gibi beceriksizce el kol 
sallama hareketleri yaptım 
boşluğa, karanlığın içinde, uzaklaşan sesine doğru) 
Kaç kere kalkıp ışıkları yaktım. Berbat bir haldeyim. 
(Nemrut'u da bir sivrisinek helak etmişti--binlerce, 
binlerce yıl geçti, bilimin geldiği yerle alay ediyor--) 
Eski Mısır'da kölelerin vücutlarını balla kaplıyorlarmış. 
Sinekler onlara gelsin de Firavun rahat etsin. O yüzden. 
(firavun olmayı hayal etmişliğim falan yok, zaten olsam 
olsam köle olurdum, başka ne olacak-yalnız, bal cilde 
epey iyi gelir galiba-) Fakat, Mısır'ın o tuhaf, biraz iri, 


Orhan Veli 


sağlam yapılı sivrisinekleri. Onları 
anmadan olmaz. Yakalıyorum 
avucumda sıkıp eziyorum, bir 
açıyorum ki elimi; hiç bir şey 
olmamış gibi uçup gidiyor. O da var. 
Maazallah. Abartmıyorum inanın. 
Bi çeşit kemikleri mi var. Nil'in 
4 ünlü bereketinden, dört mevsim 
güneşinden falan mıdır nedir. 
Kıyısındaki bütün bitkiler falan hepsi devasa. Her şey 
daha iri. (Bir bebek kafası büyüklüğünde, çok kalın 
kabuklu, sağlam, gülle gibi o nefis portakallar ) 
GECE/ KARAOĞLAN PARKI/ “KAYIP ÇOCUK” 
SAMED 
Ramazan dolayısıyla küçük küçük dükkanlar, karanlık 
denize karşı bir sahne, ve bir Lunapark kurulmuş. 
Deniz üstünde, körfeze ve dağlara bakan, hurmalı 
palmiyeli,( biraz hüzünlü, melankolik bana yani-) o enfes 
park. Denizden epey yüksek (falez denilen)kayalıklar 
üzerine kurulu. Ne kadar yüksek? Evliya çelebi “bir 
minare boyu” diye anlatıyor. Aşağıda kapkaranlık 
deniz, ve sıra sıra bey 
dağları. Gökte palmiye 
dallarının ardında pırıl 
pırıl bir dolunay. Kalabalık, 
kıyamet. Nargile, semaver 
dumanları. Karmakarışık 
binbir çeşit müzik arasında 
kaybolan çocuk anonsu: 
“4 “Bir çocuk bulunmuştur, 
adı “Samed”tir” Kayıp 
çocuk Samed'in babasına 
# teslim sahnesi.Tam 
önümde gerçekleşiyor. 
i Çok hoş.Bende 
kaybolmuştum. Hoş bir 
şey gibi hatırlıyorum 
ama. Büyüklerin vesayeti/ 
, tahakkümü olmadan 
kendi istediğim yöne 
doğru ilk gidişim. Ne 
tarafa istersem o tarafa 
sapıyorum. (“dünya 
varmış”) Karakola teslim 
edilmiştim. Kopuk kopuk, 
hayal meyal hatırlıyorum. 
Büyükken kaybolmayı 
da çok sevdim. İlk kez gördüğüm şehirlerde. Kiminin 
dilini zerre anlamadığım şehirler. Kahire'de, Halep'te, 
İskenderiye'de... Şam'da. Hepsinde kayboldum. 
Defalarca. Parkı epeydir gece görmemiştim. Böyle 
nemsiz, duru, net, berrak bir havada. Hayretler içinde 
kaldım. İçim acıdı. Yıllar 
önce kapkaranlık, o zifiri 
dağların siyahı minik minik 
ışıklarla delik deşik. Çok 
çok uzak, iğne ucu gibi, simli 
kumaş gibi kıpır kıpır ışıklar. 
Binlerce. Bir tür samanyolu. 
Yazlıklar. “Doğalcı” Rousseau 
madencilikten bile şikâyet 
ediyordu: “toprağın içini deşiyorlar” Onun gibi bi içim 
bulandı. Yapmayın. Dağ diye bir şey de mi kalmayacak. 
Yazık. Orhan Veli'çok çok eski zamanların tenha, seyrek 
binalı günlerinde şöyle yazmıştı: “Ne kadar güzel şey;/ 
Yolun üstündeki bina/ Yıkıldığı zaman/ Bilinmeyen bir 
ufuk görmek.” 


E.E. Cummings 


Hepinize dostluk, kardeşlik muhabbet dolu günler 
dilerim... 


engin.ergonultas(Ogmail.com 


cikan ceytan 


ONEBE 
NE İĞRENÇ 
ŞEY 07 


SANA HAMİLEYKEN KıLLı Bİ ADAMDAN Çok 


TİKSİ 
HA 13 YAŞINDA HALİNE BAK... İŞTE 
MSEYİ YADIRGAMIYCAKSIN .GÜRSEL SEN 
HATIRLADIN MI $ ADAN KILLI MİLLİ İĞRENÇ 
EYDİ? 


HEY GİDİ 
KURT A 
NE HALE GELDİN”. 


G 
an UskuR 
(ard HULUSİ 


ZEİS... 


YIR BEN ŞUNU ANLAMIYORUM ; BUNU 
RAMAZANDA İGİNCE GUNAH DA NORMAL 
GÜNDE İGİNCE SEVAP MI YANI YONDA DA 
GÜNAH BUNDA DA GLİNAH «» İGMİYORSAN N 

NORMAL GÜNDE DE MEYE ei Ke 
RAM 'GMEMEK NOLU i 

akn ANLAMIYORUM... 


ASİ SEN DAHA GEŞEN HAFTA 
KAPANIS YAPMAMIŞ MIYDIN YAZ. 


Ü © PEKİ SEN?Bİ KADIN VAZ MLSEVGİLİN FALAN? 


YER ÇEKİMSİZ ORYM. 
E 


Macera adı: 
İFTAR SONRASI SİNEMA 
KEYFİ: (Tabi ki dubtajlı) 


1) KARLA VARDI AMA GECEN 
P VE SENE ÖLDÜ? — 


HAA... AHH. ŞEYY.BENNN 
ULU TANRUA,.BEN,.. ŞEY... 
AAA 1. 


Ne gök 
gukladın be 
arkadaş, 
edi çel 
versin diyeceksin 
bitcek gitcek ecir 
seir iizogeini 
ulamazsa 2 
kekeçoğlan < TE 
kalırsıdız işİZ... 


ARTIK KAN GRUBUNA GÖRE 

BESLENİYORUM DAHA SAĞLIK - 

LIYAAIŞ, SENİN NEYDI KAN 
GRUBUN... 


ABİ | 

BİLMEDİĞİN 
ŞEYLER 

VAR... 


ARKADASLAR 5. MASADAKİ ADMA ŞOK KAZAN. 


mic ayl 17 Se ui : OF. SÜRMENE YAYLASI 


1S DOKTORA BEDEL. 
HAYIR BENİMA ANLAMADIĞIM 
A > MAN) 
GOK BU 5 FARKI DA VOK a ye SEVDALUK ABİ... 
. DA... SEVDALUK... 


(aava ÖDÜLLENDİRMEK LAZIM! 


NE YAPTIN .VAR AA <öLeik  Y 


İY DE NASIL BULU. 
NUYO BU EİNANSAL 
KOLE? HA DEYİNCE 
OLUYG MUZ. 
BİYMIYOZUM Kİ 
Bİ PLATFORM FALAN 
M! VAR ACABA? 
BAKICAZ ARTIK 
SEN BI GİYİNEY(AA 
DE ÖNCE... 


Görü haftadan deyam. 


ONU NASIL YAPICAZ. 


BENİM Siki GTRAP. 
LAZI DUŞÜNDÜA. 


HUM. ÖYLE GERÇEKGİ 
OLMAZ ,9 İş BENDE... 
NASIL LA SENDE 


O! 


* RAAD OL”... 
97 


OHA FİNANSAL İSÖLELİK HAKI<INDA TEMEL BİLGİLER 
BAK ; FİNANSAL KÖLELİK, BİZ KÖLENİN ASLA KARŞILIK 
GÖZETMEKSİZİN EFENDİSİNİN MADDİ İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAMAKTIR,TAM TESLİMİYET / SÖMÜRÜLME APTAL 
HİSSETME İHTİYACI DUYAN ,I<ÖLELİĞİN ire LE İp BEK. 
LEMEMEK OLDUĞUNUN BİLİNCİNDE OLAN VE BUNDAN 
ZEVK ALAN KÖPİSLER BUNA UYGUNDUR EFENDİSİ 
İSTERSE ÖDÜLLENDİRİR YA DA ÖDÜLLENDİZM 
DA 


AHA BAK AŞA 
İLETİŞİM BİLGİSİ KOY - 
MUŞ ARL Anl. 


$ŞŞT KORAY AL TELEFO. 

NU ŞÖYLE ALTTAN Bİ 

GEk AKALIN HEYBET. 
ÇIKSIN. 


İ/ NEDEN FATURALI ALMIYOSUNUZ 
GOK AVANTAİLI PAKETLERİMİZ VAR 
DAHA UYGUN FİYATA 


|/ YA BENİM FATURALI 
i VAR ZATEN BUNU 
| N GEGĞCİ KULLANICAM. 
“/ PEKİ BİLGİLE. 
RİNİZE BAKIYO. 
RUAA Bİ KANLİ 

ALABİLİR 

MİYLAAZ 


OLSUN OLUM 8 FİNANSAL 
DÜŞÜRÜRSEK BAKARSIN 
ALDIRIRIZ ... 

EHE EVE BAK LA 


SEVGİLİMLE PARANI 
YİYCEM DİYE İSTEMİŞ, 


SAHİBE İSTERSE KÖPEĞİY- 
LE İLGİLENİR İSTEMEZSE Ilgi. 
LENMEZ DİYO BAK, BAKSANA 
TWİTİRDA DA DOLU .HIMM 
MURAKR AALIZ / 
LINDA Bi SOSYAL 
AE İLANA YAZIM 
İsTOŞTWİTNR kiL 
YÜNİ. BANKA HESABI FALAN 
NASIL OLUCAK .HEMEN 
PATLAMAYALA . 


YENİ Bİ TELEFON 
KATTI DA LAZIM 
GEÇİCİ Bİ; . 


BU NE AMK ASTA. 
U YÜZÜNDEN PA. 
HALL AMI, 
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0 gün kendime uzak, mekanın sürekliliğini bozup izleyiciye “ya güzel Bugün hissettiğim kendime güveni karşılayan bir elbise 
güvenim oldukça olmuş ama ne gerek vardı, tamam şuraya bırakın o çıkartamadım gardıroptan. Derdimi anlatamadım. Ben 
yerindeydi. zaman” diye düşündüren her türlü geleyim dedi emektar tişört, senin 
Yataktan erken yaratım değil midir? Büyük ihtimalle üzerinde çamaşır suyu lekesi var 
kalktım, önce hayır. Benim sporum da öyle sanırım dedim. Ben geleyim dedi güzel 
tek tek bütün bebeğim için. gömlek, sen kışlık gömleksin, dışarısı 
odaları konrol yanıyor, yok oluruz, bütün bunlar, 
ettim, bebeğimin Sanat nedir diye düşünerek bütün bu gardırop anlamsız olur, 


işe gittiğine şınav çektiğim için normalde yok olursak hiçbir şeyin anlamı 
emin olduktan yorulacağımın beş misli yoruldum, kalmaz dedim. Senin için belki öyle 
sonra birkaç şınav oturmak zorunda kaldım. Sonra ama peki geride kalanlar için, onlar 
çektim. Birisi bakarken Oo gardırobumdaki bütün elbiseler için hayat devam etmeyecek mi? 
spor yapamıyorum. Buna bugün yanıp kül olsa ne kaybederim : Gi Anlam senin bilincinden bağımsız 
karşılık bebeğim benim spor diye düşündüm. Belli bir yaşa gelmiş 0 — bir şey değil midir dedi geçen sene 
yaptığımı anlarsa elinde ne iş varsa bırakıp izlemeye her sağlıklı erkek senede bir kere Bu onun kokusu dadıcığım. — bebeğimin zorla aldırdığı şekilli 
geliyor. Tanrılar bizi birbirimize yazarken o noktaya kendine bu soruyu sormalıdır. Bir tişört. Onu bilemeyiz ibişoğlan, 
dikkat etmemişler, benim evde spor yapma olayımı yerde okumuştum. Elbiselerin hepsi birden yansa bu önce anlam nedir, kişisel tecrübeden ne derece ayrı 
gözden kaçırmışlar. Ne keyif alıyor bilmiyorum. İzlerken benim dışarıdan görüntüm açısından olumlu bir şey mi düşünülebilir onu tartışmamız gerekir, sabah zaten 
gözlerini kırpmıyor, gülmüyor, olur olumsuz bir şey mi olur? durduk yere sanat nedir diye düşündüm, yeter üstüme 


konuşmuyor, alkışlamıyor, 

dalga geçmiyor, sadece izliyor. 
Neden izliyorsun diye sorunca 
“bakıyorum” diyor. İlk yıllar ne 
olduğunu anlamamıştım, geçen 
sene birlikte bienal gibi bir şeye 
gittiğimizde aynı bakışlarını aşırı 
deneysel bir video yerleştirmesini 
izlerken yakaladım. Tiksiniyor mu, 
bir şey mi anlıyor diye suratını 
izlerken benim sporumu izlerken 


Eğer olumlu bir gelişme olacağına (o gelmeyin. Sen benimle geliyorsun, bir işe yara, bugün 
inanıyorsanız gardrobu yenilemenin o dışarıda benim görsel temsilimin bir parçası olacaksın, 
zamanı gelmiş olabilir. Benim bizi görenler “a bu erman çağlar değil mi, üstündeki de 
gardırobumda en az dört beş geçen senenin zara erkekte satılan şekilli tişörtlerinden 
senedir hakkında “keşke yansa, değil mi?” diye düşünecek. Bütün keyfimi kaçırdınız. 
bana da kendine de bu eziyeti 

çektirmese” diye düşündüğüm Tişört bütün sene gardıropta durduğu için kuru saman 
tişörtler, çoraplar var. Yerden gibi kokmuş. Üstüne doğal ürünler satan mağazadan 
tasarruf olsun diye gömleğin aldığım katkısız, kimyasalsız, parabensiz, doğal yağlardan 
üstüne gömlek giydirilmiş, onun yapılmış koltukaltı deodorantını süründe köy pazarı gibi 
üstüne de gömlek giydirilmiş, en koktum. O günkü neşeme atılmış son kurşun o oldu. İş 


baktığı bakışların aynısı olduğunu üstüne ceket giydirilmiş, ceketten arkadaşım Hasan İnceler “sen ne kokuyorsun, kahvaltı 
şaşkınlıkla fark ettim. Sonra çok uzağa gitmesin diye kravat için zeytinyağlanmış kekiklenmiş ama sonra yenmeyince 
düşündüm. Sanat nedir? Aslen doğada bulunmayan, da üstüne geçirilmiş. Cebine çeyrek altın koysan kendi buzdolabına kaldırılmış zeytin gibi bir şey kokuyorsun” 
bulunmasına gerek olmayan, her türlü fonksiyonellikten kendine akraba düğününe gidebilecek bir hacime gelmiş. dediğinde kurşunlarını boşa harcadığından bihaberdi. 
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